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ORDE VAN DIENST 

 
IN VERVOLG OP GOEDE VRIJDAG 
 
De dienst van gisteren eindigde in stilte. 
Vanuit deze stilte komen we binnen en waken we bij het graf van 
Jezus. 
 
(We gaan staan) Welkom – door ouderling van dienst 
Openingsgebed 
 o:  O God, U bent onze God, 
 a:  Wij zoeken U. 
 o:  Onze ziel dorst naar U! 
 a:  Wij zoeken U. 
 
Zingen LB 592; 1 en 2 ‘Stil ligt de tuin rondom het witte graf’ 
 
Op de adem van de Psalmen 
 Zingen Psalm 142; 1 ‘Tot God de Heer hief ik mijn stem’ 
 Lezen: Psalm 142: 4-5 
 Zingen Psalm 142; 4 ‘Tot U roep ik dat Gij, o Heer,’ 
 Lezen: Psalm 142: 7-8 
 Zingen Psalm 27; 7 ‘O als ik niet met opgeheven hoofde’ 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Inleiding 
Schriftlezing Lucas 23: 56b – door de lector 
Sabbat 
Moment van verstilling 
Luisteren LB 62b ‘Mon Âme se repose’  
Vertaling:  Mijn ziel vindt rust en vrede bij God alleen, 
  mijn hiel komt van Hem. 
  Ja, bij God alleen vindt mijn ziel rust en vrede. 
 
 



  

 
 
VOORBEDEN 
 
Voorbeden Stille Zaterdag 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
DE AVOND VERDER IN 
 
Zingen LB 592; 3 ‘Eeuwige, uw gerechtigheid is groot’ 
 
Slotwoord 
 v:  Bij God alleen verstilt onze ziel, 
 a:  van Hem komt de bevrijding uit de duisternis van de  
  dood. 
 
Ook nu eindigt dienst in stilte, in stille verwachting 
 
 
   
 


